
8 euro kun je de torens beklimmen en de oude gevangenis 
en het museum bezoeken.) Op het plein is het gezellig druk 
met muzikanten, spelende kinderen, flanerende toeristen en 
obers die enthousiast klanten werven voor hun restaurants. 
Al geeft de avontuurlijkere toerist misschien de voorkeur aan 
de kleinere eettentjes in de zijstraatjes. Keus genoeg! 

Met de kat op schootMet de kat op schoot
De route terug naar het hotel is een kuitenbijter, met al die 
steile straatjes. Dan is het fijn thuiskomen in het hotel met 
zwembad, dakterras en comfortabele bedden. Maar bij het 
ochtendgloren worden we al gewekt door de oproep tot 
gebed, die luid klinkt vanaf  alle moskeeën in de stad. Het is 
een spectaculaire ervaring, al die voor ons onverstaanbare, 
bijna hypnotiserende klanken, die van alle kanten op ons 
af  komen. Dankzij deze religieuze wekker genieten we 
uitgebreid van het ontbijt met continentaal lekkers en lokale 
toppers. Genoeg om er een hele dag tegenaan te kunnen. 
Vivencia Travel heeft een vol programma voor ons bedacht, 
gelukkig met genoeg ruimte voor eigen initiatief. 
Eerst een tocht door de nu nog stille medina. Een goede kans 
om foto’s te maken en ons te verbazen over het blauw dat nu 
weer heel andere tinten lijkt te hebben dan de avond ervoor. 
We zakken af  naar het laagste gedeelte, naar de watervalletjes 

De sfeer van  
Duizend-en-een-nacht.

Nouveau’s Marique en man  
Tijl doen aan bermtoerisme.

Steeds vaker hoorden we verhalen van vrienden over 
mooie rondreizen. De mensen die ‘vroeger’ vonden dat 
een reis pas spannend was als ze alles op eigen houtje 
deden, geven nu het uitzoekwerk graag uit handen. 
Bestemmingen, huurauto, hotels en eventuele excursies 
worden voor ze geregeld. Zou het ook iets voor ons zijn?
We gaan het uitproberen met een korte rondreis door 
Marokko. Gewoonlijk zou ik weken druk zijn met zoeken 
naar leuke hotelletjes en bestemmingen, maar nu laat ik 
dat doen. En dat voelt best lekker. En ja, ook spannend! 
Onze huurauto staat klaar in Tanger en we kunnen 
meteen en route. Het is even wennen, dat hectische 
Noord-Afrikaanse verkeer. Wie heeft er voorrang? Wat 
moeten we met die overstekende paard-en-wagen? Maar 
eenmaal toerend door het machtige Rifgebergte, is het 
al gauw rustiger. Dit is het echte Marokko. Met kleine 
dorpjes, straathandelaars, mensen in djellaba’s of  met 
kleurrijke hoeden, rijdend op ezels of  bromkarretjes. 
Onze eerste bestemming is Chefchaouen, ofwel: de 
Blauwe Parel. Als we de wirwar van straatjes zien, zijn 
we blij met ons hotel mét parkeergelegenheid. Het ligt 
op het hoogste punt van de medina, het ommuurde oude 
gedeelte van de stad, en biedt een geweldig uitzicht over 
de bergen, de blauwe huisjes en kronkelstraatjes.  
Geïnspireerd door alle informatie van de reisorganisatie 
trekken we eropuit. Ons doel is het centrale plein. Lopend 
zou je er in tien minuten moeten zijn, maar afgeleid door 
alle geuren, kleuren en geluiden zijn we zo een paar uur 
aan het dwalen. Om de haverklap gaan we op de knieën 
om één van de vele katten te aaien (en te fotograferen). 
En steeds ontdekken we weer een nieuw zijstraatje 
met spannende winkeltjes, interessante doorkijkjes en 
kleurrijke koopwaar. 
Het plein ligt naast de kasba, een ommuurd fort met 
torens, een weelderige tuin en een museumpje. (Voor 

S
Oude steden, natuurpracht en verrassende  

uitzichten. Nouveau-redacteur  
Marique en haar man Tijl maakten een  

kant-en-klare roadtrip door het schitterende 
Noord-Marokko.

TEKST Marique de Vries

Vanuit de toren  
van de kasba.

Het stadje Chefchaouen 
heet niet voor niets de 
Blauwe Parel.
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WE ONTDEKKEN EEN SERENE PLEK 
WAAR JE – MET DE KAT OP SCHOOT – 
UREN KUNT ZITTEN EN GENIETEN

van Ras el Maa waar vroeger (en soms nog steeds) in de 
overdekte wasplaatsen op stenen wasborden het linnen-
goed werd gereinigd. Nu is het een heerlijke plek met 
terrasjes aan het water – of  zelfs erin. Overal wordt fruit 
gewassen en ter plekke geperst. Hier drink je kakelvers 
vruchtensap met kabbelend water als achtergrondmuziek. 
Een serene plek waar je – uiteraard met een kat op schoot 
– gerust een halve dag kunt zitten in het zonnetje met 
uitzicht op de rivier en alle bedrijvigheid.

Goddelijk wandelenGoddelijk wandelen
In de middag toeren we met de huurauto door de binnen
landen naar het nabijgelegen natuurgebied Akchour. 
Onderweg zien we veel verkopers langs de kant van de 
weg die staan te schudden met bakjes met rood fruit. We 
stoppen en kopen voor een habbekrats zo’n beker. Het 
blijken ‘arbouses’ ofwel fruit van de aardbeiboom. Ze zijn 
vers geplukt, smaken wat zoetzurig en zouden, als je er 
genoeg van eet, hallucinerend werken... 
Andere langs-de-weg-handeltjes zijn de autootjes met 
complete espressoapparaten voor een coffee to go en 
keramiekkramen met potten, pannen en meer aardewerk. 
Akchour is onderdeel van het Talassemtane National 
Park, met rotspartijen, smaragdgroene natuurlijke zwem-
badjes en watervallen. Je kunt er verschillende wandel-

tochten maken. Naar de grote waterval, naar de kleine water-
val of  naar de natuurlijke brug die twee rotsen met elkaar 
verbindt en bekendstaat als God’s Bridge. Wij kiezen voor 
deze laatste tocht. De route is niet ingewikkeld, gewoon de 
rivier volgen en soms wat klimmen en klauteren. Overal zijn 
kleine terrasjes op de rotsen en staan er pannen met lekker 
eten op open vuurtjes te pruttelen. Heel verleidelijk, maar 
eerst ons doel bereiken. En dat is de moeite waard, want na 
een aardig tochtje is daar de eerste aanblik van Gods’ Bridge, 
en die is eh... goddelijk. De rotsformatie in diverse kleuren 
rood, geel en bruin torent boven ons uit. Wat is de natuur 
toch machtig. De tajine die we op de terugweg bij één van de 
kleine restaurantjes eten, smaakt al net zo goddelijk. 

Koningssteden
Wij zijn er niet aan 

toegekomen, maar naar 
horen zeggen zeker 
de moeite waard: de 
koningssteden Fez, 

Marrakech, Meknes en  
Rabat. Door de eeuwen  

heen waren deze steden  
de woonplaatsen van  

diverse sultans, en dus is 
er volop pracht en praal, 

paleizen, moskeeën, 
stadsvilla’s met weelderige 

tuinen en ommuurde 
binnensteden met 

spannende straatjes  
en levendige bazaars.  

Je waant je er in Duizend- 
en-een-nacht. 

Mooie doorkijkjes  
en binnenplaatsen.

Tajine na het hiken 
smaakt goddelijk.

De kleurrijke winkeltjes  
in de medina zijn allemaal 
even fotogeniek. 

Spinnend van 
genoegen.
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HET HAPPY HOUR IN 
ONS HOTEL KUNNEN WE 
WEL WAARDEREN IN DIT 
ALCOHOLVRIJE LAND 

De stadsmuren van Asilah.

Dwalen door TangerDwalen door Tanger
De volgende dag koersen we richting Tanger. We voelen 
ons intussen iets té vertrouwd op de Marokkaanse wegen 
en krijgen een snelheidsboete aan onze broek. 150 dirham 
(15 euro), cash te betalen. Gelukkig hebben we geld op 
zak en kunnen we snel weer door. Nou ja, niet té snel dus. 
We maken een stop bij Cap Spartel, waar de Atlantische 
Oceaan en de Middellandse Zee samenkomen, en 
arriveren dan in de medina van Tanger, met weer een heel 
andere sfeer dan in Chefchaouen. Al wandelend stuiten 
we op het – gratis – Donkey Museum, vol schilderijen, 
affiches en boeken met een dappere ezel in de hoofdrol. 
Op het dakterras serveert de eigenaar ons zomaar een 
muntthee. Wat een ontvangst! 
We lopen verder door een stadsparkje. Op het terras 
onder de bomen zijn mannen en vrouwen – apart van 
elkaar, maar even geconcentreerd – verdiept in bord
spellen. De sfeer doet Spaans aan. Niet gek, want Spanje 
ligt geografisch vlakbij, waardoor de geschiedenis van 
beide landen sterk met elkaar vervlochten is. 
Vlakbij ligt het legendarische café Hafa, met een mooi 
uitzicht op de Straat van Gibraltar en de zonsondergang. 
Het is een beetje massaal, dus wij strijken verderop neer 
en genieten tussen de locals (en andere toeristen) van de 
laatste zonnestralen. De rotsen waar we op liggen, blijken 
duizenden jaren oude Fenicische graven te herbergen. 
Hopelijk verstoren al die bezoekers de doden niet.
Na wat omzwervingen door de kasba, en de overdekte 
markt, waar behalve groente en fruit de geslachte koeien, 
kippen en vissen voor het grijpen hangen, belanden we in 
ons hotel. In deze koloniale villa met zwembadje, mooie 
mozaïeken, en een knusse huiskamer (mét haardvuur!) is 
het elke avond happy hour, met cocktails, wijn en bier. Dat 
kunnen we in dit alcoholvrije land best waarderen. En we 
slapen er goed op in onze bohemian style tuinkamer. De 

Rolling Stones waren vroeger kind aan huis in Tanger, net 
als veel schrijvers en andere kunstenaars. Ik kan me zomaar 
voorstellen dat ze hier graag kwamen...

Nog één fotootje dan!Nog één fotootje dan!
Na een ontbijt aan de rand van het zwembad gaan we verder 
op kunstzinnige voet en bezoeken het kustdorp Asilah. Elk 
jaar is hier een streetartfestival, waarbij artiesten de gevels 
beschilderen. De sfeer is relaxed, geen joelende verkopers of  
drommen toeristen, maar wel weer veel katten, vriendelijke 
mensen en kleurige deuren die stuk voor stuk een kiekje 
waard zijn, ook al staat de fotorol al vol en is het tijd om te 
gaan. Nou, vooruit nog één fotootje dan; van een kat, of  een 
deur, of  van mooie koopwaar, een uitzicht... 
Vlotjes zoeven we terug naar Tanger Airport. Was ons expe-
riment geslaagd? Absoluut. Vrijheid, avontuur, mooie hotels, 
alles op een presenteerblaadje. Extra pluspunt: geen discussie 
over hotels en bestemmingen, want die beslissingen heeft 
Vivencia Travel al genomen. Volgende keer blijven we langer.  ●

Verse espresso langs  
de kant van de weg.

Het Donkey 
Museum  
in Tanger.

Cap Spartel.

Hotel in Tanger.

Persoonlijk reisplan
Ook zo’n reis boeken? Bij Vivencia Travel 
creëren ze inspirerende rondreizen door  

Zuid-Europa en Noord-Afrika. De reisexperts 
kennen de bestemmingen zelf goed,  

dus het uitgebreide reisplan, dat natuurlijk 
wordt afgestemd op je persoonlijke wensen,  
is gevuld met verrassende verborgen parels.  

Tijdens de reis verblijf je in authentieke 
(boetiek)hotels. Goede reis! VIVENCIATRAVEL.NL
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