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_ _|n unleke relservarlngen
._neemt je graag mee op
een Frans avontuur. Niet
naar de Provence of de
- COte d'Azur, maar naar het
Franse eiland Corsica! .
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PROMOTIE

ereid je voor op een onvergetelijke privé rondreis

en laat je verrassen door het ruige binnenland.

Dwaal door charmante dorpjes, bezoek het

geboortehuis van Napoleon en sluit Bonifacio,

de meest zuidelijke stad van het eiland, in je hart.
En waar je ook bent, de azuurblauwe zee is altijd dichtbij. Wat
ons betreft heeft dit eiland zijn bijnaam ile de Beauté (Eiland van
Schoonheid) meer dan verdiend!

Ongerept Corsica

Wat Corsica zo onovertroffen maakt, is de ongereptheid van

het landschap. Ondanks zijn populariteit heeft het eiland zijn
natuutlijke charme behouden: je vindt er nog steeds verlaten
stranden, wandelt door de bergen zonder iemand tegen te komen
en bent altijd welkom bij lokale dorpsfeesten en markten, waar je
de honing, de trots van het eiland, moet proeven! Zelf ervaren?
De reisexperts van Vivencia Travel hebben de 11-daagse rondreis
‘Ontspannen Corsica in Stijl” samengesteld. Tijdens deze reis ont-
dek je het eiland in alle rust en verblijf je op exclusieve locaties.
Van elegante accommodaties aan het strand, waar je zelfs in je
slaapkamer het ruisen van de zee hoort, tot sfeervolle verblijven
in de bergen en tussen de wijngaarden. Eén van die toplocaties is
Castel Brando!

Castel Brando

Hotel Castel Brando is een authentiek maison d’Américains,
gebouwd in 1853 door een Corsicaanse arts die diende in het
leger van Napoleon. Een paar jaar later werd het pand overgeno-
men door een dorpeling. Zoals zoveel andere Corsicanen in die
tijd, vertrok hij naar Amerika, maakte daar zijn fortuin en keerde
vervolgens terug naar zijn dorp om de statige woning te verfraai-
en en een exotisch park aan te leggen. In 1990 ontdekten Joélle
en Jean-Paul Pieri dit vervallen familiehuis. Het was liefde op

het eerste gezicht. Vol passie en toewijding bliezen zij het pand
nieuw leven in. Het resultaat? Een prachtig gerestaureerd maison
d’Américains, waar gastvrijheid en geschiedenis hand in hand
gaan en dat de essentie van Corsica belichaamd. Dit alles wordt
omgeven door een geurige tuin vol exotische planten, palmbo-

men en een anticke fontein; een aards paradijs in het noordelijke

puntje van Corsica.

Laat je verrassen

Laat je verrassen door Corsica, het eiland waar elke bocht een
wow-moment oplevert! Tijdens je reis ontdek je de allermooiste
plekken: van het bruisende Bastia tot het sfeervolle Ajaccio, de
hoofdstad en de geboortestad van Napoleon. Vergeet niet langs
de kleurrijke markthal te gaan, waar heerlijke geuren je letterlijk
naar binnen trekken. En dan... Bonifaciol Deze stad bungelt als
het ware op witte kliffen boven het helderblauwe water. Wandel
door de straatjes die je doen geloven dat je in een ansichtkaart
bent beland en duik in leuke winkeltjes met zeezicht! Het bin-
nenland is weer een hele andere wereld: een bergachtig paradijs
met adembenemende uitzichten. Leuk en spectaculair is de

D84. Houd wel rekening met een rustig reistempo; de bochtige
wegen nodigen uit tot een ontspannen rijtempo, ideaal om van
het uitzicht te genieten. Gelukkig is dat absoluut geen straf, want
onderweg is er altijd wel iets moois te zien, van cactussen, koeien
en geiten langs de weg tot schitterende kustlijnen. En wist je dat
Corsica ook een wijnparadijs is? Een wijnproevetij tussen de
glooiende wijngaarden is een ervaring om nooit te vergeten.

Traplopen in Bonifacio

Bonifacio is een bezoek echt meer dan waard, wat is dit een
sfeervolle plek! De stad is gebouwd op een hoge klif pal aan zee
en het historische centrum is een doolhof van smalle straatjes,
geplaveide steegjes en steile trappen, omringd door de imposante
citadel. Heb je nog geen genoeg van het traplopen, ga dan op
zoek naar de trappen van koning Aragon. Via 189 treden en met
een helm op je hoofd daal je een trap af die is uitgehouwen in de
klif en toegang geeft tot een wandelpad net boven de zee! Nog
meer spierpijn met een uitzicht? Le Gouvernail is een bijzondere
militaire tunnel (trap) die uitgegraven werd in een klif. Van-

daag is het vooral een populair uitkijkpunt om over de zee en
Sardinié uit te kijken. Vanuit de gezellige haven vertrekken met
regelmaat boten die je Bonifacio en de beroemde witte kliffen op
een heel andere manier laten zien.

We plan, you travel

Bij Vivencia Travel draait alles om het delen van kennis en het
bieden van exclusieve reiservaringen. Laat je volledig ontzorgen
en kies voor een privé rondreis die nog jarenlang bijblijft. Altijd
logeer je in bijzondere, kleinschalige en authentieke topaccom-
modaties, vaak gerund door lokale bewoners die de beste insider
tips delen. “We geloven in het ontdekken van bestemmingen
weg van het massatoerisme, waar beleven en ontdekken centraal
staan. We plan, you travell 7, zegt Arjan Mauritz, oprichter van
Vivencia Travel.

Ontdek met Vivencia Travel de verborgen parels van het Middel-
landse Zeegebied en de Atlantische Oceaan, een minder bekend
maar betoverend stukje Europa. Het aanbod omvat onvergete-
lijke reizen naar Corsica, Griekenland, Itali¢, Spanje en Portugal,
waaronder de prachtige eilanden Madeira en de Azoren. Nieuws-
gierig? Neem dan een kijkje op de site en laat je inspireren voor
jouw volgende reisavontuur! @

vivenciatravel.nl






